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1 september 2024 

 
 
Zondag 1 september, afscheidsdienst Ds. Heusinkveld 
Voorganger:  9.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld 
  Voorbereiding Heilig Avondmaal 
  15.00 uur Openluchtdienst 
Organist:  Dhr. D. ten Hove 
Kindernevendienst:  Dianne (1, 2, 3), Sanne (4, 5, 6) 
Tienernevendienst:  Henk 
Kinderoppas:  Géranda Kamphuis, Zwanet Boeschen Hospers 
Bloemen:  Aly Veurink 
 
Zondag 8 september 
Voorgangers:  9.30 uur Ds. H. de Haan 
  Viering Heilig Avondmaal 
  19.00 uur Ds. J. Snaterse (gezamenlijk HK) 
Organist:  Dhr. B. Scholten 
Kindernevendienst:  Wilma (1, 2, 3), Jaëlle (4, 5, 6) 
Kinderoppas:  Wendy Mollink, Eva Bartels 
Bloemen:  Zwanet Boeschen Hospers 
 
Zondag 15 september 
Voorgangers:  9.30 uur Ds. T.J. Oldenhuis  
  19.00 uur Ds. J.D. Th. Wassenaar (gezamenlijk GK) 

KERKBLAD 
 
GEREFORMEERDE KERK 

DAARLE 
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Organisten:  Dhr. H.J. Tempert, dhr. H. Dubbink 
Kindernevendienst:  Sanne (1, 2, 3) 
Tienernevendienst:  Anne 
Kinderoppas:  Nienke Kamphuis, Jacqueline Dubbink 
Bloemen:  Fia Bosch 
 
Zondag 22 september, Startzondag 
Voorgangers:  9.30 uur Ds. J.W. Goossen (gezamenlijk HK) 
  19.00 uur Ds. G. de Goeijen (gezamenlijk GK) 
Organisten:  Dhr. H. Valk, dhr. H. Dubbink 
Kindernevendienst:  Hester (1, 2, 3), Jasper (4, 5, 6) 
Kinderoppas:  Renda Bartels, Marieke Immink 
Bloemen:  Jan-Henk Valk 
 
Zondag 29 september 
Voorgangers:  9.30 uur Ds. T.W.D. Prins – van den Bosch 
  19.00 uur Ds. F. G. Immink (gezamenlijk GK) 

Organisten:  Dhr. H. Dubbink, dhr. G. Bartels  
Kindernevendienst:  Jeanine (1, 2, 3) 
Tienernevendienst:  Sofia 
Kinderoppas:  Desiré Bosch, Marlies Immink 
Bloemen:  Janny Bosch 
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UIT EN VOOR DE GEMEENTE 
Kerkenraad en pastoraat in de vacante tijd 

Kerkenraad 

Na het bekend worden van het vertrek van ds. Heusinkveld als onze 

predikant is de kerkenraad zich gaan voorbereiden op de vacante tijd. 

Dat betekent o.a. dat er een consulent(-predikant) moet worden 

gezocht (kerkorde: ordinanties 3-3-4 en 4-10-3). De gedachte daarachter 

is dat in een kerkenraad alle ambten vertegenwoordigd zijn. De taak van 

een consulent beperkt zich tot het adviseren van de kerkenraad en het 

eventueel begeleiden van het beroepingswerk. Unaniem was de 

gedachte om daarvoor ds. Catherinus Elsinga uit Almelo te vragen, die 

daarop positief geantwoord heeft. Daarvoor zijn we hem zeer 

erkentelijk! We heten hem hartelijk welkom en bidden om een goede 

en zegenrijke samenwerking. 

 

Pastoraat 

Pastoraat is herderlijk omzien naar elkaar. Het is een taak van de hele 

gemeente om liefdevol om te zien naar elkaar en elkaar te helpen waar 

mogelijk. De ambtsdragers hebben daarin een aansturende en 

faciliterende taak. 

Nu de bezoeken van een eigen predikant komen te vervallen, is ds. 

Johan Dekker uit Lemele bereid gevonden om in geval van 

crisispastoraat (ernstige ziekte, overlijden, specifieke problemen) 

beschikbaar te zijn. We zijn blij en dankbaar dat hij dat wil doen. Ook 

hem heten we hartelijk welkom en wensen hem Gods zegen voor het 

werk dat hij in onze gemeente zal doen. 

Het is overigens niet de bedoeling ds. Dekker rechtstreeks te benaderen. 

Dit kan via de wijkouderling, wijkdiaken of scriba. De wijkouderlingen 

proberen hun bezoekwerk zo goed mogelijk te doen. Nieuw is dat ook 

diakenen een bezoekje kunnen afleggen (resp. even om de deur kunnen 
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kijken) onder het motto ‘Hoe gaat het met u/jou?’  

Tevens blijven de contactdames op bezoek komen. Onderling zal er 

overleg zijn tussen wijk-ouderling, -diaken, -contactdame, zodat er geen 

overlapping plaatsvindt. Vanaf de leeftijd van 80 jaar (dat was 75!) zal 

bezoek ingepland worden. Als u die leeftijd nog niet hebt bereikt maar 

bezoek wel op prijs stelt, wordt u verzocht dit te melden bij uw 

wijkouderling. 

Een deel van de verantwoordelijkheid voor het ‘omzien' ligt ook bij 

uzelf. U kunt er niet vanuit gaan dat de kerkenraad ‘het wel weet’ en 

dus actie zal ondernemen. We zouden u dus willen vragen om dingen 

die van belang zijn – vreugde, geboorte, huwelijk, maar ook zorgen, 

ziekte, opname in tehuizen, eenzaamheid of wat er verder kan zijn – bij 

uw wijkteam (ouderling, diaken, contactdame) te melden. 

Graag willen we ook in de wekelijkse voorbede van alles wat er in de 

gemeente speelt aan onze God voorleggen – we hebben in de afgelopen 

decennia Gods antwoord daarop gemerkt in genezing, nabijheid, kracht 

en geestelijke groei van gemeenteleden. Daarom willen we u vragen 

gebedspunten aan te reiken van persoonlijke en andere aard. We 

vragen niet telkens toestemming voor een voorbede – omdat het 

onderdeel is van het christelijke gemeente-zijn –, maar gaan er vanuit 

dat als u per se niet op naam genoemd wilt worden, dat meldt. Ook nu 

al worden overigens allerlei situaties in de gemeente niet met namen, 

maar in algemene zin meegenomen in de gebeden tijdens de diensten – 

daarin mag u ook op een stukje pastorale wijsheid bij de ambtsdragers 

vertrouwen.  

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat al vóór het vertrek van onze 

predikant twee collega-predikanten bereid zijn hulp te bieden in de 

vacaturetijd. Daarin zien we iets van Gods voortdurende zorg voor onze 

gemeente! 
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Afscheid 
Geliefde gemeenteleden, ik schrijf dit stukje een week vóór mijn 
afscheid als jullie predikant. Op het moment van verhuizing naar 
Barneveld zal ik hier zo goed als 22 jaar hebben gewoond en dan ben je 
al wel een Daarlenaar geworden. Het was mij een groot genoegen om 
hier te wonen en te werken, om als jullie predikant werkzaam te mogen 
zijn. Predikant-zijn is sowieso een groot voorrecht. Ik kreeg onlangs nog 
een kaart met achter mijn naam ‘VDM’ – een titel die mij dierbaar is: 
Verbi Divini Minister = Dienaar (minister) van het goddelijk Woord. Ik 
mocht dat Woord onder u verkondigen en proberen voor te leven. Dat 
laatste ging al helemaal met vallen en opstaan gepaard. Aan wie door 
mij tekort gedaan is, bied ik mijn oprechte excuses aan. Het is een 
voorrecht om ‘dienaar’ te zijn, maar ook altijd een besef van ‘tekort 
schieten’. Gelukkig blijft het ‘Woord’ dan nog wel altijd, vooral omdat 
het Woord ook een Iemand is, namelijk Jezus Christus. 
We mochten lange tijd samen gemeente zijn. Binnenkort bent u het 
zonder mij, maar we blijven gelukkig familie, broers en zussen van 
Christus en kinderen van de Vader. Voor het vele goede dat ik 
persoonlijk en wij samen hier in Daarle mochten ontvangen dank ik u en 
jullie van harte. Ook bedank ik u dat u mij vele ‘intieme’ momenten van 
geluk en verdriet van dichtbij liet meemaken – dat heeft veel voor mijn 
geloof betekend en mij (zeg ik nu) mede voorbereid op mijn nieuwe 
taak. Bovenal dank ik God voor zijn vele zegeningen, zijn liefde, trouw 
en geduld. 
De nieuwe positie bij de NPV is door mij niet gezocht, maar ik werd er 
wel voor gevonden. Dat heb ik als leiding en aanwijzing van God ervaren 
en ergens past het ook in de lijn van wat ik tot nu toe gedaan heb. Bij de 
NPV is het Evangelie het uitgangspunt, waarbij gezocht wordt naar de 
betekenis van dat Evangelie voor de zorg voor het leven van kwetsbare 
mensen en in medisch-ethische kwesties. Daar leiding aan geven 
betekent een grote verandering in werk, kerk en leven. Gelukkig is Hij 
die roept trouw – Hij zal het doen! (1 Tess. 5:24). Dat betekent niet dat 
het goed zal gaan, maar wel dat het goed is om te gaan doen. Mijn eigen 
belijdenistekst zegt: ‘Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet 
beschaamd uitkomen’ (Rom. 10:11). Dus ga ik op de bonnefooi! Dat 
betekent niet: op goed geluk, maar in goed geloof! 
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In het volgende kerkblad – na het afscheid – zal ik er vast nog even op 
terugkomen. Tot dan zeg ik u nogmaals hartelijk dank en bid ik u en 
jullie Gods rijke zegen toe voor de toekomst. 
 
 

KERKENRAAD 
Melding overlijden Hervormd gemeentelid 
In het overleg van het gezamenlijk moderamen van juli jl, hebben we 
overlegd dat we als gemeente gaan staan bij een bericht van overlijden 
uit elkaars gemeente. Dit uit respect voor de overledene. 
 

DIACONIE 
De avondmaals collecte van D.V. 8 september 2024 is bestemd voor 
Together (Belarus). Een organisatie die in 2014 en 2016 ook hier in het 
dorp is geweest. 
Together organiseert en vervult Stichting Christelijke Kampen, kampen 
en jeugdprojecten in Wit-Rusland en andere landen voor kansarme 
jongeren uit probleemgezinnen. 
Hun visie is om hun land te zien veranderen door jonge mensen, die 
naar hun kampen komen. De belangrijkste doelstellingen van deze 
kampen zijn: 
- kinderen en tieners te helpen om God te leren kennen en om geestelijk 
te groeien; 
 - hen helpen hun wereldbeeld te vergroten door hen Bijbelse principes 
en waarden bij te brengen en ook door kennis te maken met culturen en 
levensstijl van verschillende landen; 
- om hen te helpen nieuwe vrienden te maken;  
- om hen de gelegenheid te geven om een goede vakantie te hebben. 
Zij geloven dat door relaties die ze met kinderen opbouwen, de liefde 
van God hun leven kan aanraken. 

Van harte aanbevolen door de diaconie. 
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De afgelopen maand is er geld voor de collectes binnengekomen via de 
bankrekeningen van de kerk en diaconie. Deze collectegelden zijn via 
een verdeelsleutel verdeeld over de collectedoelen die de afgelopen 
maand op het collecterooster stonden. Daarnaast is er ook 
gecollecteerd in de kerk 
 
Opbrengst collectes over de maand                                       juli  
Kerk € 595,58  
Onderhoud 299,16 
Diaconie 446,90 
Jeugd 641,06 
  
Verjaardagfonds mei en juni 
Voor de Kerk € 198,20 
Voor de bloemen 45,00 
Voor Jelle en Jody 20,00 
Voor de World Servants 5,00 
 
Giften: 
Voor de Kerk 100,00 
Voor de bloemen  10,00 
Voor het kerkblad 10,00 
 
KINDEROPPAS 

29-09  Desire Bosch Marlies Immink 

06-10  Marlies Bartels Aly Veurink 

13-10  Marlous Heukels Jaëlle Valk 

20-10  Dorien Kuilder Rianne Reefhuis 

27-10  Jolien Schepers Miny Veldman 

03-11  Lotte Stokvis Sofia Bosch 

06-11 Dankdag Anne Bargboer  Iemand v.d. Herv. Kerk 

10-11  Antonien Schra- Zandbergen Géranda Kamphuis 

17-11 Heilig Avondmaal Dinie Bartels Janien van de 

Schootbrugge 

24-11 Laatste Zondag 

Kerkelijk Jaar 
Zwanet Boeschen Hospers Nanda Bartels 

01-12  Wendy Mollink Jacqueline Dubbink 

08-12  Eva Bartels Marieke Immink 

15-12  Renda Bartels Nienke Kamphuis 
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Activiteiten startzondag!   
Op D.V. zondag 22 september is de startzondag voor alle kerkelijke 
activiteiten. We hopen deze dag als Hervormde en Gereformeerde 
gemeenteleden weer samen naar de kerk te gaan en een gezellige start 
van het winterseizoen te beleven. Doet u / doe jij  mee?  
Het programma is als volgt:  
’s Morgens om 9.30uur is er een gezamenlijke dienst in de Hervormde 
kerk. Na de dienst wordt u allen uitgenodigd voor koffie/thee/fris op het 
terrein van installatiebedrijf Loohuis aan de Hellendoornseweg 9. Rond 
de middag serveren we soep en broodjes hamburger en om 13.00uur 
sluiten we samen de ochtend af.  
Er staat deze ochtend een bus voor vrije gift als ondersteuning voor het 
kerkenwerk.  
’s Avonds om 19.00uur is er een jeugddienst in de Gereformeerde kerk, 
mede georganiseerd door een vriendengroep uit één van de keten in 
Daarle. Voor en na deze dienst is er gelegenheid tot napraten met 
koffie/thee/fris. 
Net zoals vorig jaar zoeken we gemeenteleden die deze dag willen 
meehelpen door iets lekkers te maken voor bij de koffie of een pan 
soep te koken voor de lunch. We hopen op veel enthousiaste bakkers / 

koks         
Opgave hiervoor bij Henriëtte Bakhuis 06-46298052 
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Catechisaties 
Zondag 22 september is de startzondag voor het nieuwe seizoen. Dat 
betekent ook dat de catechisaties weer beginnen.  
We hopen elkaar weer te ontmoeten om bij te praten, te praten over 
God, Jezus Christus, de Heilige Geest en alles wat de kerk en het geloven 
inhoudt. Het kan natuurlijk zo zijn dat jullie met onderwerpen zitten 
waar jullie het graag over willen hebben – dan doen we dat.  
We horen graag jullie ideeën en hopen dat jullie willen meedenken over 
hoe we het komende seizoen vorm moeten geven.  
 
De indeling is als volgt:  
Maandag 23 september 18.30 – 19.15 uur 12 & 13-jarigen o.l.v. 
Jacqueline Dubbink  
Dinsdag 24 september 18.45 – 19.30 uur 14 & 15-jarigen o.l.v. Hennie 
Veldhuis 
Dinsdag 24 september 19.30 – 20.15 uur 16 & 17-jarigen o.l.v. Hennie 
Veldhuis 
Woensdag 25 september 19.00 – 20.00 uur 18+. Nadere info volgt nog. 
 
Voor vragen/opmerkingen kun je contact opnemen met de 
jeugdouderling Jan Wouter Immink, mail: jw_immink@hotmail.com óf 
06-12438714. 
Wil je graag belijdenis doen? Meld je dan even bij Johan Willems, 06-
26027391 
 
We gaan er vanuit dat jullie als ouders het er met de kinderen over 
hebben, meeleven en stimuleren en dat als iemand zich voor het hele 
jaar afmeldt vanwege bijvoorbeeld sport of andere reden, dat met jullie 
gecommuniceerd is.  
Daarnaast hopen we dat jullie mee willen werken bij het geven van 
catechisatie. We zijn nog steeds op zoek naar 
enthousiaste gemeenteleden die dit wel zien 
zitten.  
 
 
 
 

mailto:jw_immink@hotmail.com
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Kinderclub 
We gaan binnenkort weer beginnen!  
Voor de kinderen uit groep 7 en 8. Je bent welkom! 
De startmiddag willen we houden op donderdagmiddag 26 september 
2024. Met de gewone clubmiddagen beginnen we op donderdag 10 
oktober om 14.45 uur. 
Jullie krijgen binnenkort een uitnodiging waar alles op staat. Zien we jou 
ook (weer)? 
 

Clubs 
Na de startzondag gaan, vanaf vrijdagavond 27 september, ook de 
verschillende clubs weer van start. Hiervoor volgt nog een persoonlijke 
uitnodiging voor iedere jongere.  
 
 

World Servants Daarle 
De projectzomer van 2024 ligt inmiddels achter ons. Eva Bosch (Sierra 
Leone) en Jorinde Immink (Ecuador) hebben een bijzonder project 
mogen beleven, zie vooral ook de aftermovie op onze social media om 
een beter beeld te krijgen van alle werkzaamheden. 
 
Nu het ene jaar is afgesloten kijken we langzamerhand vooruit naar de 
zomer van 2025. Ben jij namelijk geïnteresseerd om volgend jaar met 
World Servants op project te gaan? Of wil je meer weten over World 
Servants? Kom dan donderdagavond 5 september naar de 
informatieavond. Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom in Rehoboth! 
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DANKBETUIGING 
Bedankt voor alle mooie woorden, kaarten, bloemen, steun en 
medeleven tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve 
vrouw, ons ma en oma Tinie Zandman – Bakhuis. Dit heeft ons heel erg 
goed gedaan.  
Bertus Zandman, kinderen en kleinkinderen. 
 
 ========================================== 
 
Beste broeders en zusters, 
bedankt voor alle kaarten, appjes, telefoontjes, bezoeken die ik mocht 
ontvangen, in verband met mijn hartoperatie. Het was fijn dat zoveel 
mensen met me meeleefden. 
Een volledig herstel zal nog wel een tijd duren, maar het gaat 
wel iets vooruit. Dank aan de HEER die die mogelijk heeft gemaakt en de 
chirurgen de wijsheid heeft gegeven dat de operatie mocht slagen. 
Hartelijke Groeten Rommert en Roelie de Graaf 
 
 ========================================== 
 
Hartelijk dank voor de vele kaarten, die we mochten ontvangen in 
verband met ons 65-jarig huwelijksjubileum. We waren blij verrast door 
zoveel belangstelling. 
Hartelijke groet Willy en Ger Gerrits 
 
 
 ========================================== 
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Samen eten; gezellig! 
Elke derde dinsdag van de maand is er gelegenheid om samen te 
genieten van een lekkere maaltijd en goed gezelschap. De 
eerstvolgende datum is dinsdag 17 september   
Wat is de locatie: De Eshoeve aan de Esweg 12 in Daarle 
Wat zijn de kosten: €9,50  
Tijd: Inloop vanaf 17.15uur 
 
Opgave graag voor 10 september bij Willy Schutmaat  06 27112681 
Henny Kamphuis 06 12794201 
Hier kunt u ook aangeven wat dieetwensen zijn en of u vervoer nodig 
bent. Wees welkom! 
 

 
Passage 
Het nieuwe Passage-seizoen begint weer. Woensdag 25 
september komen wij om 19.30 uur bijeen in Rehoboth. Ds. G. 
Nijland uit Rijssen is uitgenodigd om deze avond voor ons te 
verzorgen. Hij vertelt over zijn zendingswerk in Peru. Hij is hier 
twee keer naar uitgezonden geweest. Iedereen is van harte 
welkom om deze avond mee te maken.  
 
 
Welzijn Ouderen en Uit en Thuis 
Organiseren een autotocht op woensdag 16 oktober. We vertrekken om 
10.30 uur vanaf Rehoboth om via een mooie route naar het C 1000 
Museum in Marle te gaan. We worden ontvangen met koffie en 
appelgebak, daarna krijgen we uitleg over de historie van de Centra. 
Het is begonnen in 1880 van toen tot nu, daarna bezichtiging Museum.  
Vandaar gaan we naar Landgoed Schuilenburg waar we een 
Brunchbuffet krijgen. Kosten 35 Euro. Opgave voor 12 oktober bij  
Fam. Immink tel. O546 697 340. 
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AGENDA  
04-09  Kerkenraad        19.45 uur 
16-09  Collectemunten      19.30 – 20.30 uur 
22-09  Startzondag 

 
  
VERSCHIJNING KERKBLAD 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op 29 september en 27 oktober.  
Kopij kan t/m zaterdag 21 september en 19 oktober voor 17.00 uur 
worden ingeleverd bij: Jacqueline Dubbink. E-mail: g-kerkblad@pkn-
daarle.nl 
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